
Ik ben docent beeldend 
Ik ben opgeleid als 
designer en werkzaam 
in design (onderwijs) en 
als docent persoonlijke 
ontwikkeling. Naar mijn 
idee heeft ieder individu 
zijn sterke, mooie kanten 
en kwaliteiten. 

Uit het interview met 
Paul Verhaeghe in het 
NRC Handelsblad blijkt 
dat onze samenleving er 
een ander soort denken 
op na houdt. Een binair 

goed-fout denken. Dan 
is falen al gauw nabij. 
Mijn (designonderwijs) 
achtergrond heeft mij 
geleerd dat er velerlei 
perspectieven en mogelij-
ke zienswijzen zijn. Hierin 
staat denken vanuit een 
context waarbij verschil-
lende antwoorden moge-
lijk zijn centraal. Niet het 
binaire (en faalgevoelige) 
denken. Falen is relatief 
wanneer je niet binair 
denkt. Een antwoord 
is niet goed, noch fout 

“Wie niet slaagt is een loser.  
     Die heeft dat aan zichzelf te danken.” 

maar slechts één van de 
mogelijkheden. Falen kun 
je dan relativeren als de 
kleine kans op een aard-
beving of neerstorten 
met een vliegtuig. Alle 

andere opties die je met 
dapperheid probeert aan 
te gaan, kunnen relevant 
zijn. Al dan niet voor de 
hand liggend. 
Paul Verhaeghe (2019)


